AŞKTA PLAN YAPILMAZ 


Kore dizilerinde ve aşkta her şey mübahtır. 


“Çok eğlenceli.” 
Publishers Weekly 


“Esprili, hoş bir anlatım” 
Kirkus Review 


“Maurene Goo'nun canlı, esprili anlatımı daha ilk bölümden beni esir aldı. 
Bayıldım!” 
Morgan Matson, yazar 
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“Harika Kore dizisi eğlencesiyle dolu tatlı ve sevimli bir romans.” 

Melissa De La Cruz, yazar 


“Bu hikâyedeki ilişkiler gibi karakterler de harika. 
Büyüleyici ve çok komik olan bu kitap tek kelimeyle muhteşem!” 

Ellen Oh, yazar 
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/ “K-Pop dünyası bu geri dönüşlerle sarsılmaya hazırlanıyor. Kısa zamanda kavuşacağımız albümleri senin için listeledik:) 


Yazı İrem Naz Güvel 


Winner 


Grubun 2. albümleri “EVERYDAY”de, 

10 şarkı ve 2 bonus parçayla birlikte 
toplam 12 şarkı yer alıyor. Daha önce denemedikleri bir tarzla bilindik Winner ezgilerinin harmanlandığı albümde, tüm üyelerin beste ve sözlere eli değiyor. 
Öyle ki Mino'nun “Turn Off the Light” adında bir solo çalışması da yer alıyor. 
Albümle aynı adı taşıyan “Everyday”in videosu için üyeler Los Angeles'ın yolunu tutmuşlar. Amerikan rüyasını yaşatan şarkıda hip hop ritimleri güçlü hissedilirken, Seunghoon, albüm için çok masum ve kalp atışlarını hızlandıran aşk parçalarının olduğunu söylüyor. 
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usnsuy 


EXO'nun Chen, Baekhyun ve Xiumin üçlüsünden oluşan alt grubu EXO-CBX, yeni albümlerini piyasaya sürüyor. 
2016 yılında “Hey Mama!” ile neler yapabileceklerini 
kanıtlayan grup, albüm öncesi “Live” dizisi için duygusal “Someone Like You” parçasını hazırladılar. Böylece bizi yeni şarkılarına hazırlayan EXO0-CBX beklentilerimizi yükseltiyor. Ayrıca üyelerin Japonya maceralarını konu alacak yeni programı da mayıs ayında başlayacak, heyecanla bekliyoruz. 


“Play-Pause-Replay” konseptiyle albüm hazırlığı yapan Super Junior, “Replay” ile daha önceki deneyimlerinden çok farklı bir tarzla karşımızdalar. 
Amerikalı şarkıcı Leslie Grace ile tropikal Latin havasında “Lo Siento”yu seslendiriyorlar. Böylece grup ilk defa dünya çapında bir başka sanatçıyla iş birliği yapmış oldu. “Super Duper” animasyon klibiyle, 80'ler ve 90'lar ritmiyle dans ettirerek, ağıza yapışan melodisiyle aklımızdan çıkmıyor. 


Kısa süre önce “Merry & Happy”yi yayınlayan Twice arayı daha fazla soğutmadan, 
8 şarkılık 5. mini albümleri “What Is Love?”ı sevenlerine sunuyor. Park Jin Young'un “What 
Is kove?”ı, Jeongyeon ve Chaeyoung'un “Sweet Talker”ı ve Jihyo'nun “Hol'ya imzalarını attıkları albüm, grubun beste ve söz kısmında ne kadar ilerlediklerini gösteriyor. 


o What z 


Blackpink, bu yıl tek şarkı çıkarmak yerine, mini albüm hazırlayıp hayranlarını mutlu etmek istemiş. YG te Entertainment'in önemli yapımcılarından Teddy, grubun r > : “Whistle”, “Boombayah” ve “Playing With Fire” şarkılarında l onlarla birlikte çalışmış ve ortaya inanılmaz güzel şarkılar ; çıkarmıştı. Yeni albümlerinde de kızlara yardım edecek olan Teddy, sabahlara kadar albüm üzerinde uğraştıklarını ve W A | i ellerinden gelen en iyisini yapmaya çalıştıklarını açıkladı. 
L «UL Mayıs ayında dinleme şansı yakalayacağımız albümün bomba gibi olacağına şüphemiz yok:) 


Apink 


Mini AP “Pink UP"ı geçtiğimiz haziranda piyasaya çıkaran Apink, 7. yıldönümleri 

şerefine bir single yayınlayacaklarını açıkladılar. 
Şarkı grup ve hayranları için özel bir yeri olduğundan, Pink 
Pandalar için hediye niteliği taşıyormuş:) 


Son dönemde Mamamoo'yu sıkça duymamız, bizleri fazlasıyla mutlu ediyor. Yeni 


albümleri “Yellow Flower”, grubun hak ettiği değeri almasını sağlıyor. 
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Konsept albüm 


Mamamoo'nun 6. mini albümü “Yellow Flower”, “dört mevsim, dört renk” teması üzerine kurulu. Bu albümden itibaren çıkacak diğer mini albümler de bir mevsimi, bir rengi ve bir üyeyi temsil edecekmiş. Adını baharı çağrıştıran sarı ve çiçekten alan albümün üyesi ise Hwasa. 
Öyle ki bu albümde sadece onun “Became Calm” isminde kendi yazdığı solo çalışması yer alıyor. Moonbyul bu konsept için “Hedefimiz, mevsimlerden ilham alıp dinleyenleri cezbetmek. 
Her mevsimi temsil eden şarkılar yapmak istiyoruz” diyor. 


“Paint Me” klibinde mavi, kırmızı, beyaz ve 

sarı renk giyinen üyeler, kalplere hitap eden 

bir balad seslendiriyorlar. Grubun rapçisi Moonbyul'un rap yapmadan bu şarkıya eşlik etmesi, şarkının en güzel detayı. “Star Wind Flower Sun”ı yazan Solar, doğanın her zaman yanı başımızda olduğuna ama ona çok dikkat etmediğimize değiniyor. Şarkının yayınlanan klibin başlangıcında üyeleri çıplak ses şarkı söylerken dinliyoruz ve onlarında sesine laf edenler bu şekilde cevaplarını alıyorlar. Solar albümden “Bu sefer yeni bir tür denemek istedik. İnsanlar bizden tipik bir Mamamoo görmeyi arzuluyorlar. 
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Bu sefer sanatçı tarafımızı da açığa çıkarıyoruz” şeklinde bahsediyor. Şarkıcı tek başına vereceği “Solar's Emotion Concert Blossom” konseri 

için heyecan yaşarken, Wheein de solo albümü için gün sayıyor. Mamamoo zirveye adım adım yerleşiyor desek yalan söylememiş oluruz:) 


“Starry Night” 
başarısı 


Şarkıda, kulaklarımıza gelen Latin ezgileriyle kendimizi yaz mevsiminde buluyoruz. Yeni Zelanda'da çekilen klibin görüntüleriyle eşsiz doğa manzarasında kaybolsak da üyeler çekimin istedikleri gibi gitmediğini açıkladılar. Hedefleri güneşli bir havada, enerjik bir çekim yapmakmış ancak o gün onları yağmur karşılamış. Ayrıca 


Solar'ın belini incitmesi de tuz biber olmuş. Tüm bu olumsuzluklara rağmen üyeler çıkan sonuçtan memnunlar çünkü “Starry Night” birçok müzik listesini kırdı geçirdi. 


Teoriler 


Konsept ile ilgili teoriler de çok geçmeden yayılmaya başladı. “Paint Me” şarkısından yola çıkarak, Hwasa dışındaki üyelerden Wheein'in beyaz, Moonbyul'un kırmızı ve Solar'ın da mavi renkleriyle eşleşeceği konuşuluyor. İsimleriyle uyumlu olduğunda da Moonbyul yıldız, Wheein rüzgar ve Solar da güneş oluyor. Albüm isimleri bu şekilde şekillenecek gibi ancak bu teorilerin doğru çıkıp çıkmayacağını ilerleyen zamanda göreceğiz. 


Bünyesinde vokal, performans ve hip hop takımlarını bulunduran Seventeen, Hoshi, Seungkwan ve DK'in yer aldığı ilk özel takımı heyecan verici bir projeye imza atıyor. Üyelerin gerçek isimleri Boo Seungkwan, Lee Seokmin ve Kwon Soonyoung'un kombinasyonuyla ortaya çıkan BooSeokSoon, grubun ismi BSS'i oluşturuyor. İlk single çalışmaları Just Do It”i yayınlayan grubu takım elbiseler içinde karizmatik bir şekilde görüyoruz. Şarkıya sergiledikleri performanstan görüntülerle bir video yayınlayan BSS, koreografisiyle bizi yerimizden kaldırıp dans ettiriyor. 
Hareketli ritmiyle “Just Do It”de dikkat çeken en önemli detay, üyelerin sesleriyle uyumu. Kulaklarımız diğer üyeleri de aradı ancak bu üçlü de gözlerimizi şenlendiriyor. 


Bakış açını genişlet 

Sözleri yapımcı Woozi ile Seungkwan, Hoshi ve DK tarafından yazılan şarkı, insanların başlarını dik tutup yollarında ilerlemelerini öğütlüyor. 
Kendi kabuğunda saklananlara seslenen üyeler, şarkının başında dinleyenlerin onlara kulak vermelerini ve örnek almalarını söylüyorlar. “Carpe diem” mottosuyla, bu hayatı bir kere yaşayacaksın o yüzden iyi yaşamaya bakmanı tavsiye ediyorlar. “Sokakta yürüyen insanlar arasında 


Seventeen hali hazırda var olan takımlarına yenisini ekleyerek 
Hoshi, Seungkwan ve DK üçlüsüyle ilk özel takımı BSS'i kurdu. 
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saklanma, neler yapabileceğini göster” sözleri, seni yerinden kaldırıp hayata karşı atılmana 

dair güç veriyor. Üyeler, çekinmeden istediğini yapmanı çünkü onlarında başkalarının düşüncelerine aldırış etmeden, kendi yollarında yürüdüklerini ve istedikleri şeyi yaptıklarını ekliyorlar. 
Belki de şarkının en anlamlı noktasına sahip olan “Dünyaya geniş bak” bölümü, sana çizeceğin yolda bir ışık olacak. 


“Seventeen için sabırlı olun” 


Hoshi, BSS'in single tanıtım çalışmalarını tamamladıklarını duyurdu ve grubun arka planında çalışıp onlarla birlikte emek harcayanlara teşekkürlerini sundu. Sahnedeyken yaşadıkları hislerin çok özel olduğunu ve bunu hayranları sayesinde başardıklarına dikkat çekerek, Seventeen'in gelecek çalışmaları için sabır göstermelerini istedi. 
Umarız Seventeen arayı çok fazla açmadan, yeni şarkılarıyla bizleri mest eder:) 


SELNGK YAN 


“The Connect”, Monsta X'e yepyeni bir boyut kazandırıyor. Albüm tanıtımı için seçilen “Destroyer” şarkısı, zaman ve mekan konseptine denk geliyor. Üçe ayrılan tanıtım klibinde, 

ilk bölüm “Kod” ile başlıyor. “Doctor Who” dizisinden fırlama gibi görünen klipte uzay aracı Tardis, tren olarak karşımızda. Aynı zamanda üyeler arasındaki köprü rolünü de üstleniyor. 

Bu trende tek başına olan Hyungwon saatini çıkardığında zaman geriye akıyor ve üyelerin zamanlarına yolculuğa başlıyoruz. Jooheon 

ve Changkyun da bilgisayar başında şifreyi kırmaya çalışırlarken monitörde, günümüzde olan Hyungwon ile kendilerini görüyorlar. Zaman temalı resimler çizen Minhyuk ve Shownu'nun 


unuttukları anıları da geri geliyor. Okulda olan Kihyun ile Wonho ise üzerinde çalıştıkları denklemi çözerek, üyelerin daha önce birlikte olduklarını ve günümüzde onları bekleyen Hyungwon'un yanına gitmeleri gerektiğini anlıyorlar. 


Denklemin sonucu 


Klibin 2. bölümünün adı “Yolu bulmak”. Zamanda sıkışmış üyeler, onları bir araya getirecek yolu bulmak için dışarıda arayışa girerek birbirlerini buluyorlar ve böylece albüme ismini veren 

3. bölüm olan “Bağlantı”ya geçiyoruz. Metroda toplanan grup, Hyungwon'un bulunduğu trene geçmek için zamanda atlama gerçekleştirerek zaman ve mekanlarını eşitliyorlar. Klip boyunca 


Mini albümü The 
Connect” ile geri dönüş gerçekleştiren Monsta 

X, duygusal yönleriyle a hareketli ritmi birbiriyle harmanlıyor. 
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üyelerin üzerinde çalıştıkları denklemde 

elde ettikleri “X 4155102 M” sonucu, grubun çıkış yaptığı 14 Mayıs 2015 tarihini simgeliyor. 
Büyük önem taşıyan bu tarihin, grubu birbirine bağlamak için yaratıcı bir şekilde düşünülmüş. 


Yeni albümlerinde kendi tarzlarını koruyan 

grup, albümdeki 7 şarkıda yumuşak taraflarını hareketli ritimlerle anlatıyor. Jealousy”nin klibinde üyeler bir depoda danslarını sergilerken, siyah beyaz olarak izlediğimiz sahnede ise onları 90'lar boyband tarzında giyinmiş ve hareketlerini ona göre şekillendirirken izliyoruz. Albümdeki “If Only” ve “Lost in the Dream”in melodilerinde de romantik bir retro havası bizi etkisi altına alıyor. 


ASİ ÇOCUKLAR 


K-Pop dünyasında, Stray Kids'in adı sıkça kulağımıza geliyordu. Bu yüzden çıkış yaptıklarında Bang Chan, Woojin, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, I.N, Seungmin ve Felix'i hemen bağrımıza bastık. Daha önce klipleri yayınlanan “Hellevator” ve “Grr”ın içinde bulunduğu 8 şarkılık ilk albümleri “lam NOT”da, grubun isimlerini yansıtacak şekilde asi şarkılar yer alıyor. Bu şarkıların sözlerinde Bang Chan, Han ve Changbin'in ağırlığı hissediliyor. 
Albümü dinlerken “Neden bu kadar isyankarlar?” 
diye sorabilirsin. Lider Bang Chan'in 7 yıllık zor stajyerlik günlerini düşündüğünde haksız da sayılmazlar. Uzun zamandır bugünü bekleyen Bang Chan, stajyerlik günlerinde şirkette onunla birlikte gelenler ayrılınca kendisini kendisini çok yalnız hissedip, tüm zorlukları tek başına göğüslemek 


zorunda kalmış. Ancak şarkıcının o karanlık günleri, 


Ba 


YULLLĞINIK 


şkalelirinın yeni sesi 


K-Pop yeni asi çocuklarını hızlı 

bir şekilde karşılıyor. Stray Kids 

dinamik ve cool tavırlarıyla kısa sürede en iyiler arasına yükseliyor. 
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8 kişiyle tanışınca aydınlanmış ve çıkış yapacağı 
insanları bulduğu için çok mutlu olmuş. 


MINTIXA 9 
KURALCARI 


Grup, isyanlarını “Districk 9” şarkısının distopik evreninde sürdürmeye devam ediyor. Klipte aynı tip kıyafetler içindeki üyeler, “Negatif tavrına bir son ver. Yaptığın yanlış. Ben daha 


kendimi bile bilmeden, neden beni tanıyormuş gibi konuşuyorsun? Şimdi kaybol, bu bizim mıntıkamız, Mıntıka 9'a ait değilsin” diyorlar. 
Yaşanılan dünyaya karşı isyan bayrağını çekerek, bir kaçış planı hazırlıyorlar. Okul otobüsüne binip sınırları yıktıklarında, Stray Kids'in her yerde olduklarını duyuruyorlar. 


ARTAN SAYILAR 


Stray Kids beklenenin üstünde başarı gösterince, grubun çıkış sahnesi için satılan biletler hemen tükenmiş ve bunun üzerine ek biletler satışa çıkarılmış. “Districk 9” yayınlandığı ilk 24 saat içinde, en fazla izlenen çıkış videosu olarak yeni bir rekora imza attı. Videonun sayfasını yenilediğinde izlenme sayısının her saniye katlanarak arttığına şahit olduk. Gerek şarkıların altyapısı gerek sözleri bir dahinin aklından çıkmış gibi. Çocuklar bu başarıyı sonuna kadar hak ediyorlar. 


Kore'nin güzel kızlarının kullandığı bazı ürünler senin de işine yarayabilir! 
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Sağlık sebepleri nedeniyle uzun bir süre grup çalışmalarına ara vermiş olan Wooshin'in geri gelmesiyle grup, tam kadro olarak albümleri “Invitation”ı yayınlıyor. Bu süreçte şarkıcı, hayranlarının desteğiyle kendini toparladığını açıklayarak, grubun yeni albümde tam kadro geri dönüş yapmasını sağlamış. Bu yokluğun üyelerle arasına mesafe koymadığını, aksine birbirlerine daha çok bağlandığını da ekliyor. 


Sherlock 10 


Tüm üyeleri toplayan Up10Onation albüm tanıtımını ipuçlarıyla yaparak, adeta Sherlock 
Holmes'a büründü. İlk yayınlanan gizemde, 10 
sayısının 10 farklı dilde yazılışını simgeleyen harfler işaretleniyor. Ardından her üyenin elinde bir şifrenin bulunduğu bir davetiye tuttuğu görseller piyasaya sürüldü. Bu davetiyeler onları Candyland'e götürüyor ve 9 üyeyi kapısında dururken görüyoruz. İçeriye girdiklerinde, 

bir süredir gruptan uzak olan Wooshin ile karşılaşıyorlar. Bu zamana kadar Wooshin'in dönüşünü açıklamayan yapım şirketi, böylece müjdeyi veriyor. 


Candyland'e varış 

“Candyland” isminin hakkını vererek görsel ziyafetiyle gözlerimizi doyuruyor. Sözleriyle 

flört eden şarkıda üyeler minimal hareketler sergiliyorlar ancak büyük bir etki yaratıyorlar. 
Özellikle Kogyeol, Gyujin, Sunyoul ve Jinhoo'nun cool tavırlarıyla seslendirdikleri bölüm, 

kendini tekrar tekrar izlettiriyor. 11 şarkılık “Invitation”da hip hop ezgili “Finally” ve “Love Sick” ile “Mixed Single”, “Always” ve “Superstar” yazın kulağına yapışacak. Piyano eşliğindeki “Habit” ve “Still With You” ile romantik duygular 


yaşayıp grubun ne kadar ilerleme kaydettiğine şahit olacaksın. 


Nt. ENERJİYE 


Konr 


2012'den beri Kore'de yaşayan Hikmet Kadir Bozok, Korelilerin gözünden Türkleri ve K-Pop'un ülke için ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu bizlerle paylaştı. 


Uluslararası ilişkiler okudum. Avrupa'dayken birkaç Koreli ile tanıştım ve çok hoş insanlardı. 
2012 yazında UNESCO'nun yaz kampı ile bir 
aylığına Kore'ye gittim. Bu benim için dönüm noktası oldu. Kore bana tamamen hitap etti ve insanlar tarafından çok güzel karşılandım. 


Klasik bir tanım ama Türk olmanın bir ayrıcalığı var. Herhangi bir Avrupa veya Ortadoğu ülkesinden ayrı olarak, “kardeş ülke” olarak çağırıyorlar. Tabii bu ilişkinin başlangıcı Kore Savaşı'na dayanıyor. 2002'deki Dünya Kupası 


maçında kaybetseler de “Bizi yenen Türkler oldu” 


diye, kardeşliğe dair renkli görüntüler ortaya çıktı. Son 3 yıldır terör olaylarından ötürü Türk imajı çok değişti. Çünkü ülkeye ilgisi olmayan biri haberlerden izledikleriyle bilgileniyor. Ancak bu görüş yavaş yavaş eski haline dönüyor. 


Önceden büyükelçilikler ve temsilcilikler tarafından diplomasi iletiliyordu, şimdi ise küreselleşmeyle birlikte bir kamu diplomasisi kavramı ortaya çıktı. Kore de bunu en iyi yapan ülkelerden biri. Bunu da K-Pop ve K-Drama kültürleriyle yapıyorlar. İnsanlar dizilerde izlediklerini görmek için buraya geliyorlar. 
Türkiye'de inanılmaz bir Kore hayranlığı kitlesi oluştu. Kore Dışişleri Bakanlığı tarafından devlet kültürünü yaymak adına Music Bank gibi etkinlikler yapılıyor. Yüzyıllar boyunca ekonomik açıdan güçsüz bir ülkeyken, ilk defa kendisini kültürüyle temsil ediyor. 
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Yazı İrem Naz Güvel 


Makyaj sektörü Korelilerin elinde ve deliler gibi makyaj ürünü alıyorlar. Erkekler BB kremsiz dışarı çıkmıyorlar. Dış görünüşe çok odaklılar. 
Dizilerde gördükleri güzellik imajını görenler onları yapması gerektiğini düşünüyorlar. Sıradan 


bir Koreli erkeğin bile vücudu çok düzgündür. 
Toplumsal olarak bu şekilde kendini ortaya koyuyorsun. K-Pop ve K-Drama kültürü toplumun içine kadar giriyor. Tenleri çok güzel Türk kızları, buradaki erkekler kadar ciltlerine bakmıyorlar. 
Koreliler kafalarının büyük olduklarını 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düşünüyorlar. “Yüzün ne kadar küçük” demeniz onlar için büyük bir iltifat. O yüzden yüzlerini inceltmek için kontür yapıyorlar veya saçlarını öne getiriyorlar. 


Kore'de maddiyatçılıkla büyüyen kızların hepsi aynı görünebiliyorlar. 
Ne modaysa herkes aynı makyajı yapıyor ve giyiyor. Vintage'a yakın bir tarzları var. Bizde Koreliler kısa diye bir algı oluşmuş ancak 

çok uzunlar. Bacaklarının kısa olduğunu düşünerek, çok kısa şort ve etek giyerek vücutlarının orantılı duracağına inanıyorlar. Kısa şortların üstüne uzun kollu ve elbiselerin içine tişört giyiyorlar. 


Koreliler dış görünüşe çok fazla düşkünler ve beyaz tenli olarak Türk kızlarını beğeniyorlar. Kore'de yabancı evlilikleri çok artmaya başladı. Ancak şöyle bir durum var Kore dizileri çok masum olsa da gerçeği yansıtmıyorlar. Buraya yerleşen birçok Türk'ün blog sayfası var. Buradaki yaşamlarının hep en güzel taraflarını takipçileriyle paylaşıyorlar. Burada şanslı olamayan Koreli erkekler, yurtdışında internet üzerinden sevgili edinmeye çalışıyorlar. Bunlara dikkat etmek gerek. 


Dünyada en yüksek estetik ameliyatının yapıldığı ve en fazla bütçenin ayırıldığı ülke burası. Çift göz kapağı ameliyatı en çok yapılıyor. Bu sayede göze kat geliyor ve büyük görünüyor. Diğer bir ameliyat ise burun yükseltme. Büyük burunlu olmak çekici geliyor ve elmacık kemikleriyle daha büyük hatları ortaya çıkıyor. Korelilerin 


3 Er 
>—4 - — . -—— 


e 
# uğ 


bazılarının yüzleri çok büyük, bu yüzden çene kemiğini ya aldırıyorlar ya da törpületiyorlar. Çok fazla gamzeleri olmadığından ameliyatla gamze yaptırıyorlar. 


Kore, arada bu kadar uzun mesafenin olmasına rağmen bir Türk'ün yaşayabileceği bir yer. 
Ataerkil yapı olmasıyla çok benzeşiyoruz. Bir dili anlamak bir kültürü anlamak oluyor. Bu kelimeler de kültüre dair işaretler veriyor. 
Bizim için Korece öğrenmek çok kolay. 
Alfabesi dünyanın en mantıklı alfabesi, bir Japonca ve Çince gibi ezber değil. Girişi çok kolay ama sonradan biraz zorlaşıyor. Günlük hayatı ise oldukça eğlenceli. Suç oranı çok düşük olduğundan Seul, dünyanın en güvenli şehirlerinden biri. Kore çok renkli bir ülke ve içlerinde farklı bir enerji var. Kedi, köpek ve rakun kafeler bulunuyor. Buralarda hayvanlar etrafınızda ve onlarla oynayıp besliyorsunuz. 
Paranız varsa Seul'da gezmek çok eğlenceli. 
Para birimleri Won, Dolar ile eşdeğer olduğundan çok pahalı bir ülke. 


Kültür benzerliklerine rağmen, yemekler çok benzemiyor. Öncelikle acıyı çok sevmeniz gerekiyor. Çok fazla domuz eti, balık ve 

tavuk tüketiliyor. Pirinci her öğün yiyorlar ve bir gün boyunca yemezlerse büyük sıkıntı yaşıyorlar. Pirinç yemeden yemek yediklerini düşünmüyorlar. Kuzu etini geleneksel olarak çok fazla tüketmiyorlar ama son yıllarda çok 


2 
fazla kuzu şiş restoranları açıldı. Batılılaşma yolunda ilerlediklerinden pizza ve hamburger yeme oranı artıyor. 
Bu çoğaldıkça gençler de kilo alıyor. 


Yeni yılın ilk güneş doğumunun şans getirdiğine inanıyorlar. Tan vakti insanlar akın akın dağlara çıkıyor veya deniz kenarına gidip gün doğumunu izliyorlar. 
Oralarda çok değişik bir hava var. İnsanlar spor yapıyor ve belediye gelenlere yemek dağıtıyor. Nisanın ilk haftası Kiraz Çiçeği Festivali var. Bu mutlaka deneyimlenmesi gereken bir olay. Çiçekler güney kısımda açarak başkente kadar gelir. Her yer kartopu gibi bembeyaz olur. 


Koreliler işkolikler ve toplum çok çalışmaya zorluyor. 
Aileler ders çalışma konusunda çok baskıcılar. Sabah 7'de okula gidiyorlar. Dersler bitince akşam 7'ye kadar etütte kalıp 11'e kadar da dersanede çalışıyorlar. Günde 1 saat uyuyarak iyi bir üniversiteye gireceklerine inanıyorlar. Çok ağır bir rekabet var. İş hayatları da bu şekilde; memurlar akşam 7'de çıkınca erken çıktıklarını düşünüyorlar. 
Normalde 12'ye kadar çalışabiliyorlar. 
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Bigbang askerde olsa da asker künyeleri bizde! 
İşaretli yerlerden kesip bir zincire taktığında onların künyelerini yanında taşıyabilirsin:) 
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1- EXO'nun sevilen şarkısını tamamla “Don't be afraid, love is the way, Shawtylgot it, You can 


2- Bigbang grubunun saçlarını en sık değiştiren yakışıklı üyesi 


3- GOT7 yakışıklılarını birlikte gördüğümüz dizi 4- BTS'in pembe rengi tutkunu olan üyesi 
5- BTOP Hyunsik, Jung Il-hoon'a taktığı lakap 


6- 2017 yılında “En iyi kız grubu” dalında Asya Müzik Ödülü'ne sahip grup 
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EXO grubunun 7 puan yakışıklı üyesi 
Kai ile yemeğe 


Yolda yürürken 
BTS'den Suga ile 


çıkma şansı yakaladın. karşılaştın ve sarılıp 
Hesabına 200 bir fotoğraf çektir- 


din. Bu fırsatı nasıl değerlendireceğini öğrenmek için zar at. 


puan ekle. 


Kore'ye ilk ulaşan 180 puan olmak nasıl bir duygu v merak ediyorsan hazırlan; eğlence şimdi başlıyor! 
Arkadaşlarını topla hanginiz daha önce 
Kore'ye ulaşacak hep beraber keşfedin! 


KÜMEYE 


2 m yi 
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AOA grubu ile kafa dinlemelik bir tatile çıktın. 
Ama o da ne, paparazziler bikinili fotoğraflarını çekti. 
50 puan 
kaybettin. 


Bütün 


K-POP 


gruplarının topl 


Bir sürü Kore ve Türk hayran topladın. Heygiri, 
K-Pop ekinde sana 

4 sayfa yer verdi. 

Tebrikler! 500 
puan kazandın. 


öpücükler dağıtıyorsun. 
UT bekle, 


Otobüste giderken | Havaalanında Yolun lezzetli bir Kore mutfağına düştü. 
yan arabada Black calinarak Ere 500 puan kazandın! Şimdi kapıyı çalmadan : > Pink'ten Lisa'yı yürüyorsun of Death” önce zar at ve bak bakalım karşına kim çıkacak? 
erlii iyim! Got7 grubundan Red Velvet'ten Mi i y »” gördün, heyecandan tıpkı TWICE dizisinde . a Wang E Joy saçlarını eni çığlık attın are o ÜlüyesiMöme Ala ue dizisinden seni duymadı ve - İ gibi. Ünlügibi teklif aldın ama 41000 puan: 2400 a rol teklifi etrafındakilere rezil | davrandığın yapımcılar bu rol aldın ancak oldun. icin 507 ıçın çirkinleşmeni Winner BTS grubundan geri çevirdin, -400 puan:l puan A v . Hi ii Eği enn 
400 puan kazandın. . g I karşında. çektirmene 
: git ve sıra sana *100 puan izin verdi. 
kaybettin. gelene kadar 4800 puan 
BTOB bekle. lm grubu geldin” diyerek karşında! 


seni karşıladı. *1000 
*600 puan puan 


Bir yapımcı seni keşfetti ve farklı bir imaja bürünerek 
Kore televizyonlarında program yapman için teklif sundu. 473 puan kazandın. 
1 ileri gitve sıranı bekle. 


BTOB grubundan Yook 
Sungjae sana konsere gitmeyi teklif etti. Kabul 

etmediğin için 500 

puan kaybettin! 


Birkaç Kore 
SHİNE oynadın, e€veĞirls' 
Yakışıklılardan Gr > dir EXO grubu grupları ile düet 
I bir menajer yaptın ama İ yeter arıyor. 307 puan üne ulaşamadın. m kazandın. Artık imaj değişikliği lazım, 700 puan 


kazandın. 
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OYNAMA MUCOYAS 


Oyunculuk yetenekleriyle göz kamaştıran idollerin hangi yapımlarda yer aldığını merak ediyor musun? 


Yazı İrem Naz Güvel 


kunji - Apini 


Eunji'nin başrolde olduğu, 90'larda geçen “Reply 1997”, kablolu yayında en yüksek ratingleri elde eden Kore yapımı ünvanına sahip. H.O.T grubuna delicesine hayran olan Shi-Won karakterini canlandıran sanatçının duygusal ve komedi dalındaki performansı, eleştirmenler ve izleyiciler tarafından çok sevildi. 49. Baeksang Sanat Ödülleri, 2nd APAN Yıldız Ödülleri ve New Star Ödülleri ve vw p SBS Drama Ödülleri'nden eli dolu döndü. 


2012 - Reply 1997 

2013 - That Winter, the Wind Blows 
2015 - Cheer Up! 

2017 - Untouchable 


1.0. (ERDİ 


2014 yılında, “Cart” filmindeki yan rolüyle oyunculuk dünyasına adım atan D.0O., komediden 
korkuya kadar birçok farklı türdeki projelerde yer aldı. “Hello Monster”daki psikopat Lee Joon-Young'u öyle iyi oynadı ki onun gerçek bir psikopat olduğuna dair şüphelerimiz oluştu. 
“Positive Physigue”in gelmiş geçmiş en çok izlenen web dizisi seçilmesindeki katkısı büyük olan sanatçı, oynadığı projelerde şarkıları da seslendirmeyi ihmal etmiyor. 


2014 - Cart 2016 - Be Positive amm, 
2015 - Hello Monster 2017 - Along With the Gods: e 
2016 - Pure Love The Two Worlds 
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Siwon — Super Junior 


O cool tavırlarından ödün vermeyen Siwon'u, komedi rollerinde görmek bir hayli ilginç. Özellik “She Was Pretty'deki komedi performansı onun popülaritesini daha da arttırdı. Siwon sadece Kore yapımlarında değil, Tayvan ve Çin projelerinde de yer alıp oyunculuk şanını ülke sınırları dışına taşıyor. İlk Tayvan yapımı dizisi “Skip Beat!”de Super Junior'dan Donghae ile ve “Dragon Blade”da dünyaca ünlü oyuncu Jackie Chan ile birlikte rol aldı. Onu izlerken bu çocukta keşfetmediğimiz ne gibi yetenekler olduğunu merak ediyoruz. 


2006 - A Battle of Wits 

2007 - Attack on the Pin-Up Boys 
2011 - Skip Beat! 

2015 - Dragon Blade 

2015 - She Was Pretty 

2017 - Revolutionary Love 


Seohyun (Giris' Generation) 


Seohyun 2013 yılında, bir veterinerlik öğrencisini canlandırdığı “Passionate Love” dizisiyle oyunculuk kariyerine başladı. Canlandırdığı karakterin yönelimini çok iyi kavramasıyla büyük övgüler toplayan şarkıcı, yönünü hem şarkıcılık hem de oyunculuk yeteneklerini sergileyebileceği “Moon Embracing the Sun”, “Gone with the Wind” ve “Mamma Mia” müzikallerinde yer aldı. Oyunculuğa gün geçtikçe kalbini kaptıran Seohyun, yapım şirketi SM Entertainment ile biten sözleşmesini yenilemeyip, oyunculuk alanında ilerleme kararı aldı. Artık Girls' Generation'da olmaması bizi derinden üzse de kendisi için çok mutluyuz:) 


2013 - Passionate Love 

2016 - Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo 
2016 - Sol Married An Anti-fan 

2017 - Ruby Ruby Love 

2017 - Bad Thief, Good Thief 


SUZ2y (Miss A) 


Dans ve şarkı Söyleme yeteneklerini oyunculukla süsleyen Suzy'nin yapamayacağı hiçbir şey yok. Ancak birçok kez oyunculuğundan ötürü kötü eleştirilerin hedefi olan şarkıcı, “Aynı anda hem oyunculuk hem de şarkıcılık yaptığımdan, ikisini de başarılı bir şekilde yapmak istiyorum. Oyunculuk yaptığımda çok fazla baskı ve sorumluluk hissediyorum. Bu yüzden sıkı çalışıyorum” diyerek ne kadar özen gösterdiğini belirtiyor. Çok çalıştığına ve yeteneğine emin olduğumuz Suzy, bu eleştirilere “Winter Child” dizisindeki performansıyla, KBS Drama Ödülleri'nde En İyi Yeni Oyuncu ödülüne sahip olarak cevap verdi. 


2011 - Dream High 

2012 - Architecture 101 

2015 - The Sound of a Flower 
2016 - Uncontrollably Fond 
2017 - While You Were Sleeping 


ou: School 2015 
chiara's Secret 
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PERFLRMEN 


İzlerken ruhunu kaptıracağın Wanna One, SHINee, Nu'est, B.A.P ve Red Velvet'in en iyi performanslarını senin için belirledik:) Yazı irem Naz Güvel 


İ 
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1X121 (To Be One) albümünün dikkat GÖZ ATILACAK PERFORMANSLAR çeken şarkısı “Burn It Up”, grubun « Beautiful - 2017 MBC Müzik Festivali en senkronize, en güçlü ve en sert performansı 

performanslarından. Üyelerin « Energetic - 2017 MAMA performansı hareketleri o kadar seri ki su üstünde s İwilight 

yürüyorlar hissi yaratıyorlar. « Never * Pick Me - KCON LA 2017 
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B.A.P'nin Geri Dönüş Sahnesi uzun zamandır beklediğimiz birçok performansa ev sahipliği yapsa da en dikkat çekeni “1004 (Angel)” şarkısı oldu. Uyaralım, performans bağımlılık etkisine sahip, bu yüzden tekrar butonunu bozma ihtimalin yüksek:) 


« One Shot 

« Warrior - MIV performansı 

« Wake Me Up 

« No Mercy - 2014 Seul SGC Super Live performansı 


Nu'est ve Seventeen gibi iki dev grup birleşirse, ortaya efsane bir gösteri çıkacağı kaçınılmaz. 2017 MAMA Ödülleri'nde “Heaven” şarkısını, beklediğimizin üstünde bir performansla sergileyen iki grubu izlerken gözlerimizi ekrandan ayıramıyoruz. 


« Love Paint 

« Sleep Talking - 2016 Japon Turnesi 

« Hello * Action - 2015 Migu Müzik Ödülleri performansı « Face 


K-Pop dünyasının en tarz kızları, 2016 Seul Müzik Ödülleri'nde “Dumb Dumb” ile coolluklarından asla ödün vermiyor. Özellikle şarkının başında ettikleri dans izleyen herkesi büyülüyor. O sahne renkleri ve danslarıyla ortaya koydukları bu krema tadındaki performansı hemen izlemelisin:) 


« Peek-A-Boo - 2017 MAMA Ödülleri 

« Bad Boy 

« |ook - Dans provası 

« Russian Roulette - 2017 Seul Müzik Ödülleri performansı 


SHINee'nin sahnede ne kadar yetenekli ve olağanüstü olduğunu söylememize gerek yok. Ancak “Evil” performansı için konuşulacak o kadar şey var ki! 
Arkadaki ledlerde gösterilen efektlerden tut, üyelerin gözleri bağlı dans etmelerine kadar her şey kusursuz. Hiçbir şey görmeden bu kadar uyumlu hareket etmeleri grubun bir başka yeteneği. 


« Replay - SHINee World Concert IV 

« Sherlock - 2013 Seul Müzik Ödülleri performansı « View 

« Everybody 


İ CİN 


K-Pop yakışıklılarımızdan hangisi ile aynı özelliklere sahipsin? Öğrenmek için Çin burcuna bir göz at;) 


2008, 1996, 1984 
Jin Jin/Astro (15 Mart 1996) 


Uğurlu rengi: Kırmızı, siyah 

Uğurlu rakamları: 1, 5, 9 

En iyi anlaştıkları: Ejderha ve Maymun 

s Zeki tavırları ile iş, ders, hayat şartlarında daima başarılı insanlardır. 

s Hırsları ile tüm güç ellerinde, yönetici tavırları da ön planda olsun isterler. 
s Arkadaş çevresi ve sosyal uyum yeteneği oldukça iyidir. 

DİĞER ÜNLÜLER: B.I (IKON), DONGHYUK (IKON| 


2009, 1997, 1985 
Jun-hoe — Ikon 31 Mart 1997 


Uğurlu rengi: Yeşil, siyah 

Uğurlu rakamları: 2, 6, 10 

En iyi anlaştıkları: Yılan ve Horoz s Yorulmak bilmeden çalışırlar çünkü lider ruhludurlar. 

s Sabit fikirleri ile hep kendi bildiklerinin peşinden giderler. 

s Olaylar karşısında kendilerine duvar örüp savunur böylelikle 

kolay kolay yıkılmazlar. 

DİĞER ÜNLÜLER: EUN W00 (ASTRO), MOON BIN (ASTRO), JU-NE (IKON) 


KAPLAN 


2010, 1998, 1986 N 
Eunhyuk/ Super Junior (4 Nisan“1986)£ 


Uğurlurengi: Beyaz, yeşil |(|0o—o—o0 48 
Uğurlu rakamları: 3, 7, 11 

En iyi anlaştıkları: At ve Köpek 

s Aşkı en derin duygularla yaşarlar. 
s Karşılarına çıkan engelleri yok etmek için ellerinden geleni yaparlar. 

s Sevdiği güç elinde ise her fırsatı sonuna kadar değerlendirip mükemmel bir yönetici kılığına bürünürler. 

DİĞER ÜNLÜLER: DONGHAE (SUPER JUNIOR)|, SIWON (SUPER JUNIOR| 


00000009 


2011, 1999, 1987 
T.O.P/ Bigbang (4 Kasım 1987) 


Uğurlu rengi: Beyaz, sarı 

Uğurlu rakamları: 4, 8, 12 

En iyi anlaştıkları: Keçi ve Domuz 

s Zarif ve çabuk affeden kişilerdir. 

* Tutuculukları ve tedbiri elden bırakmamaları okul ve iş hayatında avantajları olur. 

s Kimi zaman dengesizleşip çok mutlu bir ruh halinden mutsuzluğa doğru gidebilirler. 

DİĞER ÜNLÜLER: ROCKY (ASTRO), RYEOWOOK (SUPER JUNIOR) 


EJDERHA 


2012, 2000, 1988 


Sanhaj/ Astro 
(21 Mart 2000) 


Uğurlu rengi: Kırmızı, beyaz 
Uğurlu rakamları: 5, 1, 9 

En iyi anlaştıkları: Fare ve Maymun s Ailelerine bağlıdırlar ve sorumlulukları son derece iyi bir şekilde üstlenmesini bilirler. 

* Duygusal ve romantiklik dereceleri birazcık az olsa da pozitif insanlardır. 
s Bir ortama girdiklerinde hemen fark edilip çabuk sevilirler. 

DİĞER ÜNLÜLER: TAEYANG (BIGBANG) 


2013, 2001, 1989 
Onew/ Shinee (14 Aralık 1989) 


Uğurlu rengi: Yeşil, kırmızı 

Uğurlu rakamları: 6, 10,2 

En iyi anlaştıkları: Öküz ve horoz 

* Karar veremediklerinde içgüdülerine güvenerek hareket ederler. 

* Kendilerini geliştirerek olgunluklarını hep bir adım öteye taşırlar. 

s Hiçbir yapılanı unutmazlar. Bu da onların intikam alma hırslarını son derece güçlendirir. 

DİĞER ÜNLÜLER: SUNGKYO |(INFINITE), JUNG YONG HWA (CN BLUE) 


2014, 2002, 1990 
Dong-woo - Infinite 22 Kasım 1990 


Uğurlu rengi: Kırmızı, beyaz b 

Uğurlu rakamları: 7, 11,3 Nİ N 
En iyi anlaştıkları: Kaplan ve Köpek 

* Tempolu okul hayatlarından macerayı asla eksik etmeyerek yaşamın tüm yönlerini tatmak isterler. 

s Sosyal konularda çevreleri tarafından takdir edilirler. 

s Beklentileri istedikleri gibi sonuçlanmazsa saldırgan birine dönüşmeleri an 


meselesi olabilir. 
DİĞER ÜNLÜLER: DONGWO0 (INFINITE), LEE JONG-HYUN (CNBLUE) 


Key/ Shinee (23 Eylül 1991) 


Uğurlu rengi: Beyaz, mavi 

Uğurlu rakamları: 8, 12, 4 

En iyi anlaştıkları: Tavşan ve Domuz s Mutlu olmak varken mutsuz olma kaygısı peşlerini bırakmaz, bu yüzden çok da pozitif oldukları söylenemez. / 

s Arkadaşlar arasında baştacıdır çünkü lider gücü ile herkesi doğru yöne yönlendirir. 

s Zarafetin simgesi ve oldukça dikkat çekicilerdir. 

DİĞER ÜNLÜLER: LEE JUNG-SHIN (CNBLUE), HOYA (INFINITE), LEE SUNG JONG (INFINITE), KONG MIN-HYUK (CNBLUEJ), LAY (EXO) 


MAYMUN 


2016, 2004, 1992 
JIN/ BTS (4 ARALIK 1992) 


Uğurlu rengi: Mor, siyah 

Uğurlu rakamları: 9, 1, 5 

En iyi anlaştıkları: Fare ve Ejderha 

s* Yeniliklere açıktır, verilen işi şipşak ve en güzel 

şekilde yapmaya özen gösterirler. 

* Fazla kuşkucu tavırları ile hayat bazen onlara zor gelebilir ama daima içlerindeki çocuğu canlı tutarlar. 

s Eğer isterse onu alana kadar vazgeçmez, gözler, bekler ve ardından alırlar. 

DİĞER ÜNLÜLER: KWON KWANG-JIN (CNBLUEJ), L (INFINITE), CHEN (EXO) 


HOROZ # 


2017, 2005, 1993, 1981 


Bey 
Suga/ BTS (9 Mart 1993) la 


Uğurlu rengi: Siyah, mavi 
Uğurlu rakamları: 10, 2, 6 T7 
En iyi anlaştıkları: Öküz ve Yılan 

s Kurnazlıkları ve kıvrak zekaları ile yapacaklarını önce iyice araştırıp kendini her duruma hazırlar. 


s Egoistliğin sempatik hali gibirirler, kendilerini beğenir ve överler. 
DİĞER ÜNLÜLER: SUNGJONG (INFINITE) 


KÖPEK 


2006, 1994, 1982 
Jinyoung/ Got7 (22 Eylül 1994) 


Uğurlu rengi: Siyah, mavi 

Uğurlu rakamları: 11,3, 7 

En iyi anlaştıkları: Kaplan ve At 

s Aşırı meraklı ve istikrarlı kişilerdir. 
s Etrafındakilere her zaman dürüst ve sadık olurlar. 

Aynısını karşı taraftan da beklerler. 

* Hatalara çok takılırlar, insanların en küçük yanlışlarını bularak biraz göze batarlar ama iş hayatlarında bu özellikleri ile baskın karakteri oynarlar. 
DİĞER ÜNLÜLER: MJ (ASTROJ), AIBA MASAKI (ARASHI|, J-HOPE (BTS) 


2007, 1995, 1983 
V/ Bts (30 Aralık 1995) | 


Uğurlu rengi: Mavi, yeşil 4 
Uğurlu rakamları: 12, 4,8 

En iyi anlaştıkları: Tavşan ve Keçi - s* Daima güç onların yanındadır, tabii bunu da saklamaktan köhdilerini alıkoymazlar. 

s Arkadaş ortamında ve iş hayatında aranan kişilerdir çünkü onlar anlayışlı, doğru yol gösteren, duygusal, içten ve dürüsttürler. 

* Duyguları mantıklarına daha baskın olduklarında verecekleri kararlar karşısında oldukça zorluk çekerler. 

DİĞER ÜNLÜLER: BOBBY (IKON), SONG YUNHYEONG (1KON), RICKY (TEEN TOP), HEECHUL (SUPER JUNIOR) 


> 
; 1 


FACE YOURSELF 


, SUGA, JIN, J-HOPE, JIMIN, V, JUNG KOOK 


BTS'in adını duymadan geçirdiğimiz bir günümüz bile © yok. Grup şu sıralar “Burn The Stage” belgeselleri ve “Face Yourself” albümleriyle gündemde. 


İTS | Aceyg, 


, HüPE Mi, | dün Ktük 
RM, SU64 INI. si JA 


Perde arkası 


BTS'in ne kadar çok çalıştığı 

tartışılmaz bir gerçek. Üyeler bizlere 

en iyi performansları sunmak ve en 

güzel şarkıları yapmak için fazlasıyla çalışıyorlar. Ancak bu işin bir de görünmeyen tarafı var. Bu yüzden 

üyeler, hayranlarıyla her şeylerini paylaşmak adına “Burn The Stage”i ortaya çıkarıyorlar. 8 bölümlük bu belgeselde, üyelerin daha önce hiç görmediğimiz yönleriyle tanışıyoruz. Örneğin onları neredeyse tartışırken hiç görmemiştik. Jin ve V konser öncesi bir sahnenin daha iyi olması için bir anlaşmazlığa düşüyorlar. RM baskı altında olduklarında birbirlerine karşı toleranslarının azalabildiğinden bahsediyor. 
Onların hayranları için ne kadar çalıştıklarını bilsek de Jungkook'un konser sırasında fenalaşması içimize dokundu. Yayınlanan her bölüm, ne kadar zaman harcadıklarını ve Jin'in “Hayalim bu çocuklarla uzun süre daha aynı sahneyi paylaşmak” sözleri birbirlerini ne kadar sevdiklerini kanıtlıyor. 


3. Japonca albüm 


BTS, 3. Japonca albümü “Face Yourself” ile 

hayranlarının yüzünü güldürüyor. The Chainsmokers 

ile ortak çalışmaları “Best Of Me” ve “Blood, Sweat, Tears”, “DNA” ve “Not Today” gibi sevilen şarkılarının Japonca versiyonlarının yer aldığı albümde, yeni parçalar 
da sevenleriyle buluşuyor. Aynı zamanda grubun 5 

günlük Japonya yolculuklarını anlatan bir video, özel dans performansları ve şarkıların Japonca klipleri de bulunuyor. 
Albümde yer alan yeni parça “Don't Leave Me”, “Signal” dizisinin Japon yapımında kullanılacak. Bu, grubun ilk defa bir dizi şarkısını seslendirme özelliğini taşıyor. 


Karanlık geliyor 


Bildiğin gibi BTS, geri dönüş albümleri için harıl harıl çalışıyor. Bu zamana kadar albümün daha karanlık bir temaya sahip olacağını öğrendik. Üyeler saçlarını siyaha boyadı, hatta V ve Jin sakal bırakacaklarını açıkladılar. Grubun bazı videolarında görüntü bozuklukları meydana geldi ama dikkatli fanlar bunların sıradan bozukluklar olmadığını, bilinçli bir şekilde yapıldığını anladılar. 
Kısa süre sonra da 9 dakikalık “Euphoria” videosu yayınlandı. Tabii bu video, teorileriyle izleyenlerin beyinlerini yaktı:) 


Hayranları dinliyorlar 


BTS dünya çapında hayranlarına yardım ediyor. Kendini iyi hissetmeyen ve zor durumda 

olan insanlara yardım etmek 

için “BTS AHC” adında bir 

Twitter hesabı açtılar. Böylece hayranlarının içlerini dökebileceği, kötü zamanlarını ve iyi anılarını paylaşabilecekleri bir platform oluşturuyorlar. Amaçları, kimsenin yalnız olduğunu hissettirmemek ve pozitif düşünceyi yaygınlaştırmak. 
Bu projenin en güzel yanı da her dil sınırlaması olmadan herkesin yazabilecek olması. 
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JUNGKDDK - KIS 


O——> 


Gerçek adı: Jeon Jungkook 

Doğum tarihi: 1 Eylül 1997 

Dinlenmesi gereken şarkıları: Jungkook büyük bir Justin Bieber hayranı ve ileride onunla bir düet yapmayı çok istiyor. Hatta o naif sesiyle, Justin'in “U2”, “Nothing Like Us” ve “Purpose” şarkılarını başarıyla coverlıyor. 
Hayalinin bir gün gerçekleşmesini umut ettiğimiz şarkıcının “Dope” ve “DNA” şarkılarındaki dansları da izlemeye değer. 

Eğlenceli anı: Yetenekli şarkıcı, BTS üyelerinin taklitlerini yapmaktan çok hoşlanıyor. Bu taklitleri izlediğinde gülmekten karnına ağrılar girebilir:) 

Şakacı yönü: BTS'in en kısa boylu üyesi Jimin ile sürekli uğraşarak onu kızdırmaya bayılıyor. 


— 


Onlar K-Pop'un en küçük ve en sevimli üyeleri. Gel beraber onları yakından tanıyalım.. 


Yazı İrem Naz Güvel 
Gerçek adı: Oh Sehun 


Doğum tarihi: 12 Nisan 1994 

Dinlenmesi gereken şarkıları: Sesiyle bizi gülümsetebilen biri varsa, o da Sehun'dan başkası değil. 
“Sing For You”, “Love Me Right” ve “Monster” parçalarını dinleyince ne demek istediğimizi anlayacaksın:) Eğlenceli anı: Sehun ilk başta sert bir görüntü oluştursa da gerçekte bunun tam tersi. EXO üyeleriyle bir araya geldiğinde farklı birini görüyoruz. Özellikle Chanyeol ile arasındaki dostluk ilişkisi bambaşka. Onların birbiriyle uğraşmalarını ve sarılmalarını izlemek, bize çok keyif veriyor. 

Şakacı yönü: Kendisinin eğlenceli yönlerini say 

say bitmez. Konser esnasında grup arkadaşlarıyla şakalaşmaktan yerinde duramıyor. Onları öpüştürmeye çalışmasından, üstlerine deodorant sıkmaya kadar her türlü muzipliği yapıyor:) 


TEMİN - 


Gerçek adı: Lee Taemin 

Doğum tarihi: 18 Temmuz 1993 

Dinlenmesi gereken şarkıları: Gruptan ilk o solo kariyerine başlayan Taemin'in, “Press It” ve “Move” adında 2 albümü bulunuyor. Bu albümlerdeki “Drip Drop”, “That Name” ve ünlü sanatçı Bruno Mars'ın yardımcı prodüktörlük yaptığı “Press Your Number”ı dinlemeden geçme. 

Eğlenceli anı: Taemin'in bir diğer adı da “Bay Pantolon Yırtan”. Kendisi o kadar büyüleyici ki pantolonlar bile ona dayanamıyor. Kaç pantolon yırttığını biz artık sayamıyoruz:) 

Şakacı yönü: Bir röportaj esnasında midesinin sesini dinleyen Taemin, masadaki tabaktan yemek almaya çalışırken tabağı hareket ettiriyor. Bu hareketiyle diğer üyelerin gülmesine sebep olsa da o hiç rahatını bozmadan yemeğini mideye indiriyor. 


BLALAPINK 


Gerçek adı: Lalisa Manoban 
Doğum tarihi: 27 Mart 1997 
Dinlenmesi gereken şarkıları: BlackPink'in “Boombayah”, 


“Playing With Fire” ve “As If It's Your Last” şarkıları, Lisa'nın rap 


yapmada ne kadar yetenekli olduğunu kanıtlıyor. 

Eğlenceli anı: Üzgün olduğunda tüm dertlerinden dans ederek kurtulan Lisa, ortalığın tozunu resmen attırıyor. Bir insan dans ederken hem tatlı hem de ciddi olabilir mi:) 


Şakacı yönü: Lisa'nın sevimli görünüşüne bakıp masum olduğuna inanma! Sinirlendiğinde karşısındakilere sesini yükseltip, çevresindekilerin hayret dolu bakışlarını ona çevrilmesine neden oluyor. 


TY - 


Gerçek adı: Chou Tzuyu 

Doğum tarihi: 14 Haziran 1999 

Dinlenmesi gereken şarkıları: “Cheer Up”, “Knock Knock” ve “Heart Shaker”ı sırasıyla dinlediğinde, Tzuyu'nun sesinin ne kadar geliştiğini anlayabilirsin. 

Eğlenceli anı: Bu kızlar fazla çalışmaktan o kadar çok yoruluyorlar ki buldukları her yerde uyuyabiliyorlar. Tzuyu kafası bir oraya bir buraya devrilerek metroda uyurken, birden uykusunda öpücükler atmaya başlıyor. O öpücükleri hala kime attığını öğrenemedik. 

Şakacı yönü: Tayvanlı Tzuyu'nun hiçbir şeyden korkusu yok. 
Katıldığı bir programda Kore kültürüne dair bilgiler edinen güzel şarkıcıya o gün neler hissettiği sorulduğunda, ona karşı çok nazik davrandıklarını için teşekkür ediyor. Sonrasında bunun çok sıkıcı olduğunu söyleyerek bombayı patlatıyor. Tzuyu fazlasıyla cesur:) 


EY eri, ji ( veni - RED VELVET 
Gerçek adı: Kim Yerim 

Doğum tarihi: 5 Mart 1999 

Dinlenmesi gereken şarkıları: 

“Rookie”, “Peek A Boo”, “Russian 

Roulette” gibi Red Velvet şarkılarının 

yanı sıra, Yeri'nin kendi bestesi olan 

“1000” onun ne kadar yetenekli 

olduğunu kanıtlıyor. 

Eğlenceli anı: Yeri, üyelerle ne 

kadar uğraşırsa uğraşsın onlara 

değer verdiğini belli ediyor. Seulgi YOR ile aynı yatakta uyurlarken, Yeri tüm 

yorganı kendisine alıyor. Seulgi'nin 

üşümesine neden olduğunu fark NK edince onu kendisine doğru çekip KÜ yorganını paylaşıyor. Dak 
Şakacı yönü: Her maknae'nin 

yaptığı gibi Yeri de grup üyeleriyle 

şakalaşmayı çok seviyor. Ancak o, bu şakalaşmaları bir yarışa çeviriyor. 

Özellikle Joy ile arasında büyük bir 


çekişme var. Bu şaka savaşında ne olursa olsun hep Yeri kazanıyormuş. 


VİGYENM - 6017 
———> 


Gerçek adı: Kim Yugyeom 

Doğum tarihi: 17 Kasım 1997 

Dinlenmesi gereken şarkıları: Got7'ın “You Are” ve “Teenager” şarkılarındaki performansı yetmiyormuş gibi “The Way You Are” şarkısıyla kalbimizi fethediyor. 

Eğlenceli anı: Grubun baş dansçısının ne kadar şans konusunda başarılı olduğundan bahsetmemize gerek yok. Yugyeom, müziği duyduğu anda dans etmeye ve ritmi yakalama yeteneğiyle bizleri büyülüyor. 

Şakacı yönü: Bir fan buluşmasında JB, Yugyeom'a böbürlenmeyi kesmesini söylediğinde o, böyle davranmayı onlardan öğrendiğini söylüyor. Tabii bu lafı duyan JB, hemen onun peşine düşüyor ve kedi fare gibi koca salonda birbirlerini kovalamaya başlıyorlar. Onları izlerken başımız dönüyor. 


Minik oyunlarla zihnini çalıştırmaya ne dersin? Hazırlayan Yaren Derinkesici 


“MİC prop 
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FARK BULMACA 


İKİ RESİM ARASINDAKİ 8 FARKI BULMAK İÇİN 10 DAKİKAN VAR:) 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Çarkı çevirdiğinde önüne düşen görev seni bekler;) MMO 


Nasıl oynayacaksın? 


Kalem, kağıt, karton, makas, yapıştırıcı. 1.Önce kağıdı şekildeki gibi sekizgen şekilde kes. 1.Bu oyunu oynamak için düz bir yüzeye ihtiyacın 2.Kağıdı, kaleminle sekiz eşit bölüme ayır. var. Masada veya yerde oynayabilirsin. 
3.Her bir kutunun içerisine görevleri yaz. 2. Hazırladığın düzenek ters duran açık bir şemsi- 
4.Kağıdı kartona yapıştır ve ortadan bir kalem ye gibi görünümünde olacak. Şemsiyenin sapı, sapla. ortadan geçirdiğin kalem, şemsiyenin iç yüzeyi de 
9. Aşağıdaki örnekten ilham alabilirsin. hazırladığın kartonun yazılı tarafı olacak. 
3. Şimdi kalemin ucundan tut ve bir topaç gibi hızla çevir. 
4.Dönüş tamamlandığında önüne gelen görevi yerine getir. 
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